Waar was de man met de hoed op 3 Juli 2018
Tja, zo gaan die dingen, dure afspraak stond op het programma.

De man met de hoed is meester als het gaat over wandelen, overdenken, gewoon het leven lopen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat de man met de hoed mij met vele wandelingen heeft verrijkt. Edoch, als
het over gezondheid gaat, dan blijkt de man met de hoed toch wat onzeker in elkaar te zitten.
Misschien komt dat wel omdat de man met de hoed vrij kan wandelen. Heeft geen last. De man met
de hoed heeft een soort van status zoals vertegenwoordigers in de 2° Kamer.

Volksvertegenwoordigers in de 2° kamer moet zweren ( of beloven ), zonder ruggespraak en zonder
‘last’ hun werk te kunnen doen. Dat wil zoveel zeggen: - een volksvertegenwoordiger/ster — werkt in
het primaat van de democratie. Een lid van de 2° kamer is/wordt niet ‘gehinderd’ ...

Dat is een dure les als je een beetje de politiek volgt.

De man met de hoed en ik, wij houden van de debatten: allemaal te volgen op dat onvolpraezen
internet. In feite ( daar zijn wij het beiden over eens ), je kunt véél beter de debatten volgen dan al die
stomme televisie. Waar het gebeurt: dat is in de debatten: dan zie je, kun je leren hoe de ideologische
verschillen in elkaar zitten. Dan kun je leren hoe smal de marges zijn geworden in het hedendaagse
leven. 600.000 mensen, asiel in Europa: en da’s alleen maar 2017. Afgezien van iedereen die zoekt
altijd op zoek is naar een beter leven.

Waar was de man met de hoed op 3 juli?

Hij vond het niet leuk. Edoch, ik had een dure afspraak. Even ging het er: - op z'n Brabants gezegd —
bovenop. Beste knutselsmurf: ( geuzentitel voor de man met de hoed ), ik moet naar het ZH, zij gaan
daar mijn linkeroog mooi maken. Waarom fiets je niet mee? Typisch man met hoed. De man met de
hoed kan geen verlies nemen. Tja, da’s mijn eigen schuld. Altijd wandelen: altijd lopen door het
bestaan, maar tegenslag op het lichamelijke: ook al is dat maar een oog, daar kan de man met de
hoed helemaal niet tegen. En het is mijn eigen schuld.

Ik heb van de man met de hoed de ideale wandelaer gemaakt. Tja, en dan kan je dus ook nergens
naartoe als het fysiek tegen zit. Ik kan dat de man met de hoed in feite niet kwalijk nemen. Immers:
man met hoed heeft andere sorgen ...

Leeft de man met de hoed nog wel voorbij de vélgende wandeling? Leeft de man met de hoed nog
wel voorbij de volgende trein? ( vroeger liepen we heerlijk joh, echt waar, van perron naar het
volgende museum, in het prachtige stadshart, het treinkaartje in de achterzak ) Tja, zo gaan die
dingen.
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Volgens mij was die man gewoon BANG. Tja, - man met hoed - , ik ben maar alleen gaan fietsen. Wat
een pracht, daar in dat st. Elisabeth ziekenhuis. Ik vond het wel een ervaring. Je linkeroog, laten
vervangen door een soort van plastic lens. So Far — so good, en fijne mensen daar ( man met hoed )
ze hadden allemaal hetzelfde. Zowel ‘patiénten’ als ‘behanderlaers’. Alles is erop gericht om morgen
béter te kunnen zien. Daar is 4ardig wat techniek en kunde voor nodig; én reuzen; mensen die dat
allemaal zémaar doen. Dan sta je toch op de schouders van REUZEN: beste man met hoed?

Tja, zo gaan die dingen: - man met hoed kan veel; maar is soms wel een beetje bang —

Welnu,

Staande op de schouders van reuzen, - man met hoed - , gaan we weer het land in ( ow, Rome is
immanent ). Geeft nix — man met hoed -, jij wordt hélemaal nerveus als het over gezondheidszaken
gaat. Klopt. Immers, jij schijnt véél méér last te hebben van die gezondheidsvragen dan ik. Het zal
toch niet zo zijn: dat de man met de hoed ... nu ja, kunt u zich het voorstellen? Ik ben wel benieuwd
hoor, - man met hoed niest — ( griepje? Man Met Hoed ? ) Hahaha, grin, zo gaan die dingen.

Man met hoed houdt het liever gezond. (kijk, nou da’'s een leuke vraag ) Hoe hou je het gezond?

Stelt u zich eens voor ... als de man met de hoed NIEST, is dan de wereld verkouden met een
griepje?
Zou zomaar kunnen ...
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